De kerk waar ook
Abraham al.lid van was...

Daarover hoopt ds. E. Heres op uitnodiging van de
initiatiefgroep in 't Harde met ons te komen spreken.

Over deze lezing

Wat geloven we van de heilige, algemene, christelijke kerk? Hoe actueel zijn de woorden
van artikel 27 van de Nederlands Geloofsbelijdenis in 2022? Hoe onderscheidt zich de
kerk van een sekte?

Het blijft een actueel onderwerp, een heilige kerk, niet gevestigd in, gebonden aan of
beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen... (art. 27 NGB).
Hoe ben je lid van deze kerk? De eenheid van de kerk, komt die niet in het geding?

Ds. E. Heres, emeritus predikant in de DGK, heeft al eerder over dit onderwerp
gesproken. De lezing zoomt in op de katholiciteit van de kerk. De kerk die wereldwijd
vergaderd wordt door de Zoon van God. Door Zijn Geest en Woord. Door alle tijden
heen. De kerk waar ook Abraham al lid van was...

De leiding van deze avond is in handen van ds. de Jager, emeritus predikant in de GKN.

Deze lezing vindt plaats op Deo volente

woensdagavond
16 november 2022

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Na de pauze gaan we samen over het onderwerp in gesprek. Het is de bedoeling
om ca. 22.00 uur af te sluiten. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten.
Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
De lezing vindt plaats in de Maranathakerk in 't Harde aan de Bovendwarsweg 2c.

Deze lezing wordt georganiseerd door
GK 't Harde e.o. | Initiatiefgroep 'De Bron'
https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl




